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KERKDIENSTEN    
 
Zondag 6 april  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 13 april  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
Palmzondag    Dienst in Dwingeloo 
 
Donderdag 17 april 19.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Witte Donderdag   Viering Heilig Avondmaal 
     Dienst in Diever 
 
Vrijdag 18 april  19.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Goede Vrijdag    Dienst in Dwingeloo 
 
Zaterdag 19 april 20.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Stille Zaterdag    Dienst in Diever 
 
Zondag 20 april  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
Paaszondag    Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 27 april  10.00 uur Morgengebed  

m.m.v. gemeenteleden 
     Dienst in Diever 
 
 
 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


In de omgang – De zoon van … 
 
Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal van Jezus. Ieder jaar volgen we 
de evangelist die in dat jaar centraal staat volgens de lezingen van het 
Oecumenisch Leesrooster. Dit jaar dus Lucas. 
 
Er valt heel veel te zeggen over de eigenheid van elke evangelist, ook als het 
aankomt op hoe de laatste dagen van Jezus worden beschreven. 
 
Eén aspect wil ik er hier uitlichten: de naam Barabbas. Deze naam komt in alle 
vier evangelieverhalen voor. In Matteüs 27, Marcus 15, Lukas 23 en Johannes 
18 wordt Barabbas beschreven als een misdadiger die door de Romeinen 
gevangen is genomen. Tijdens het Pesachfeest krijgt het volk de keuze om 
Jezus of Barabbas vrij te laten. En op aandringen van de menigte kiest Pontius 
Pilatus ervoor Barabbas te laten gaan en Jezus ter dood te veroordelen. 
 
De naam Barabbas is van Arameese oorsprong en betekent letterlijk ‘zoon van 
de vader’ (bar = zoon, abba = vader). Dit is opmerkelijk, want we zullen bij ‘zoon 
van de vader’ eerder aan Jezus zèlf denken.  
Maar in het Nieuwe Testament wordt Jezus nergens expliciet ‘zoon van de 
vader’ (huios tou patros in het Grieks) genoemd. Wel wordt Jezus vaak 
aangeduid als ‘zoon van God’ (huios tou theou).  
Het is met name Johannes die de relatie tussen Jezus als zoon en God als de 
vader benadrukt, bijvoorbeeld in Joh. 17:1. In het hogepriesterlijk gebed spreekt 
Jezus daar tot God: "Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw 
zoon u verheerlijkt." 
 
Bij Matteüs heet de misdadiger overigens ‘Jezus Barabbas’, wat de keuze voor 
de menigte (en voor ons als hoorder!) nog spannender maakt: moet er worden 
gekozen tussen "Jezus, de zoon van God" en "Jezus, de zoon van de vader"?  
Hoe dan ook zal dus ‘Jezus, de zoon van’ worden gekozen.  
 
In elk van de evangeliën is het Jezus uit Nazareth die het onderspit delft. Hij die 
‘Gezalfde’ (Grieks: Christus /Hebreeuws: Messias) is genoemd. Hij wordt 
beschimpt, gemarteld en als een misdadiger gedood. 
 
In de Paasnacht horen we het ongelooflijke: deze vernederde, deze vertrapte 
die eerst nog werd verhoogd, te kijk gehangen aan het kruis alsof hij een 
misdadiger was. Deze ene is niet dood, is niet kapot te krijgen! 
 
Zoals de synagoge met Pesach de bevrijding uit het slavenhuis viert,  
zo viert de kerk met Pasen de bevrijding uit de dood.  
Jezus is ons blijvend nabij, telkens waar wij met Hem mee bidden: ‘Onze 
Vader…’ 

Ds. Daan Bargerbos 



Bij de komende diensten  
Onderstaande lezingen zijn door de Raad van Kerken aangedragen en 
opgenomen in het Oecumenisch Leesrooster. 
In de vieringen van Witte Donderdag tot en met de Paasnacht zal de 
PancratiusCantorij haar medewerking verlenen. 
 

Zondag 6 april, 5e van de 40 dagen 
Jesaja 58,7-10; Psalm 126; Lucas 20,9-19; 

 
Zondag 13 april, 6e van de 40 dagen (Palmpasen) 
Lucas 19,(28)29-40; Psalm 118,1-2.19-29;  Jesaja 50,4-7. 

 
17 april, Witte Donderdag – viering van het Avondmaal 
Exodus 12,(1)15-20, Psalm81; Johannes 13,1-15 

 
18 april Goede Vrijdag  
Exodus 12,(1)21-28; Hosea 6,1-6; Psalm 22; Lucas 22 + 23,1-49 

 
19 april, Paasnacht 
diverse lezingen die het verbond benadrukken, 
Lucas 24,1-10(11) 

 
Zondag 20 april,1e van Pasen 
Jesaja 51,9-11; Psalm 118,15-24, Johannes 20,1-18  

 
Zondag 27 april, 2e van Pasen 
Genesis 28,10-22; Psalm 111; Lucas 24,13-35 

 
Zondag 27 april morgengebed in de Pancratiuskerk te Diever 
Op 27 april is er om 10.00 uur een morgengebed in de Pancratiuskerk te Diever. 
Het is voorbereid door leden van de morgengebed commissie en het wordt 
uitgevoerd door Coby van Muijen, Ina Lubbers, Gerrit Welle en Jaap Ruiter. Het 
is de eerste zondag na Pasen en een lied, horend bij deze zondag, zal Gerrit 
Welle op gitaar spelen en zingen, waarbij de gemeente het refrein meezingt ‘Hij 
kan zo maar naast je lopen’. Organist is Harro Kraal. U bent van harte welkom! 
 
VAN DE KERKENRAAD   
 
De kerkenraadsvergadering van 4 maart j.l. werd geopend met het lezen van 
een lied bij de veertigdagentijd: ‘Alles wat over ons geschreven is’ (lied 536 uit 
het Liedboek). Ook op deze kerkenraadsvergadering stonden weer tal van 
onderwerpen op de agenda. Hoe staat onze gemeente ervoor, welke 
activiteiten lopen er, wat raakt ons?  Onder meer door het informeren van onze 
gemeenteleden en het bieden van de mogelijkheid om gezamenlijk een dienst 
bij te wonen, ondersteunt onze gemeente het kerkasiel van de familie Babayans 



in de Open Hof in Kampen. Wat de erediensten betreft, is er contact geweest 
met ‘Ewiges Feuer’ over het organiseren van een Bachcantate dienst. Een 
cantatedienst kan op verschillende manieren worden ingevuld qua bezetting 
met muzikanten en inpassing in het kerkelijk jaarrooster. Er komt nogal wat 
kijken bij de organisatie zo’n bijzondere dienst. Indien u hierover mee wilt 
denken, laat u het ons dan weten? De voorbereiding van de Oogstdienst, die 
op zondag 10 augustus plaatsvindt in Lhee, is in volle gang. Er wordt nog 
iemand gezocht voor de Oogstdienstcommissie!  
 
Een aantal kerkenraadsleden heeft een vruchtbaar jaargesprek gehad met 
onze predikant over zijn werkzaamheden voor onze gemeente. Over wat er 
goed gaat, wat inspireert, en waar misschien meer aandacht aan zou moeten 
worden besteed. Het idee kwam naar voren om het beleidsplan van onze 
gemeente – in onderdelen – in de kerkenraad te bespreken (het beleidsplan 
kunt u vinden op de website van onze kerk). Staat alles wat daarin wordt 
genoemd nog overeind, zijn wij op de goede weg?  
 
Op 13 april, Palmzondag, zal een korte video worden vertoond van de stichting 
Chagos, waarvoor zal worden gecollecteerd. Chagos is het tweejaarlijkse 
project van de diaconieën van de Westerveldse kerken, waarmee o.m. het 
Endulen ziekenhuis in Tanzania wordt ondersteund. Elders in dit kerkblad staat 
een bericht over het vakantieproject van de gezamenlijke diaconieën en een 
bericht over armoede. Ook in de Nicolaaskerk staat nu een voedselbank-krat. 
Van harte aanbevolen!  
 
Het bijbeleesuurtje waarin, in de aanloop naar de daaropvolgende zondagse 
eredienst, teksten uit de Schrift worden verdiept, verdient meer aandacht.  
Ds. Daan Bargerbos zal binnenkort een toelichting schrijven voor de 
kerkbladen. De kerkenraad heeft voor beide kerken een prachtige Paaskaars 
uitgezocht! Markeert u alvast zaterdag 17 mei in uw agenda: dan steken we 
samen de handen uit de mouwen voor de jaarlijkse ‘grote schoonmaak’ van de 
Nicolaaskerk.  
Bertina Bruins besloot de vergadering met het lezen van het gedicht ‘Elke dag 
is een nieuwe kans’. 

Peter Sminia, scriba 
 
Elke dag is een nieuwe kans 
om je doelen te bereiken. 
Alle dagen zijn steeds anders, 
terwijl ze soms hetzelfde lijken. 

  
Elke dag word je gegeven. 
Zie hem als een mogelijkheid. 
Alle dagen iets moois beleven, 
daarvan krijg je nimmer spijt. 



  Elke dag lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is zeker niet het geval. 
Alle dagen worden je gegeven 
in de hoop dat jij ze plukken zal. 

  
Elke dag kun je gebruiken 
om te ontdekken wat je kan. 
Alle dagen zijn geschenken, 
pak ze uit en geniet ervan. 

  
Bron: ‘Wishes for you’ - Annette.  

 
Gemeenteavond 26 februari 

Met ongeveer 40 gemeenteleden kwamen we bijeen in de Nicolaaskerk. Helaas 
was ds. Daan Bargerbos door de griep geveld, waarop de agenda iets werd 
aangepast. Na de opening gaf Peter Huisman een heldere uiteenzetting over 
de z.g. kerkapp. als nieuw communicatiemiddel voor onze gemeente. Op dat 
moment was er nog geen definitieve beslissing genomen welke app., Donkey 
Mobile of Scipio, het meest geschikt zou zijn voor onze gemeente  
[naschrift: de keuze is inmiddels gevallen op de Donkey Mobile app.].  
Vervolgens werden er vijf vragen in groepjes besproken.  
 
(1) Wat zijn jouw wensen en dromen voor de toekomst van onze gemeente? De 
hoop dat onze gemeente blijft bestaan, maar in het slechtste scenario zou er 
ook één kerkelijke Westerveldse gemeente kunnen overblijven. De hoop dat 
meer jonge gezinnen, jongeren en kinderen naar onze kerk komen. ‘Af en toe 
een gespreksthema op de zondagmiddag’; ‘herkenbaarheid in het dorp’. 
 
(2) Kerkdienst: (a) Wat vindt u van de liturgie? Verschillende reacties: fijne 
samenzang met de predikant, ‘maar het moet niet te katholiek worden’, mooie 
orde van dienst, meer muzikale omlijsting zou mooi zijn en lectoren zijn een 
aanwinst. Enkelen benoemden moeite te hebben met het lange staan aan het 
begin van de dienst. Meer publiciteit rond b.v. de Paascyclus. Vaker 
koffiedrinken na de dienst? (b) Enkele suggesties voor alternatieve diensten: 
Vesper, diensten zoals 29 december, lekenpreek.  
(3) Activiteiten: lovende reacties, vele mooie activiteiten zoals Groet & Ontmoet, 
de gesprekskring, het bijbelleesuurtje, meditaties, het kerkuitje. Het kerketentje 
werd gemist. ‘Samen een kerkfilm kijken en bespreken’. Incidenteel wil men 
meehelpen bij het organiseren van een activiteit. Wel zou er meer rekening 
moeten worden gehouden met gemeenteleden die overdag werken, en dus 
alleen ’s avonds aan activiteiten of gespreksgroepen kunnen deelnemen.  
 
(4): Openstelling kerk: graag vaker, aansluiten bij evenementen in het dorp 
waar mensen op afkomen. Er zijn dan wel meer suppoosten nodig, die mogelijk 
zijn te vinden via de historische vereniging en beide stichtingen.  



(5): Kerk en maatschappij: men vindt dat onze kerk goed bezig is zoals met 
Groet & Ontmoet, de bezoekgroep, de 80+ verjoarsvesite, de lichtjesavonden 
en ook de openstelling van onze kerkgebouwen voor dorpsbrede activiteiten 
zoals kunst, muziek en cultuur.   
 
Na de pauze gaven Wim en Willie Klaassen een indrukwekkende presentatie 
over hun ontwikkelingswerkzaamheden in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. 
Prachtig werk, respect voor al die tientallen jaren dat zij zich samen hebben 
ingezet voor onze medemensen. De eerste gemeenteavond na de fusie werd 
als inspirerend, positief én gezellig ervaren. Ter afsluiting zongen we samen 
lied 276 ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’.   
 

Riemie Godeschalk-Dijkstra en Peter Sminia  

 
Ambtsdragers gezocht! 
Binnenkort zullen een aantal ambtsdragers afscheid nemen. Natuurlijk is dat 
jammer, maar wij zijn hen zeer dankbaar voor al die – soms tientallen - jaren 
dat zij onze gemeente met toewijding hebben gediend, en wensen hen alle 
goeds toe! 
Er wordt dan ook versterking gezocht voor de verschillende taakgroepen in 
onze gemeente, zoals bij de ouderlingen, de kerkrentmeesters en de diaconie. 
Het zijn zinvolle, mooie, vooral praktische werkzaamheden die u samen met 
andere ambtsdragers verricht, vaak op een moment dat het u uitkomt. De 
bijkomende vergadertijd is beperkt. Indien u meer wilt weten over de 
taakgroepen en werkzaamheden, of misschien direct al beschikbaar bent, dan 
horen wij dat graag! 
        Peter Sminia 

 
Nicolaaskerk schoonmaak. 
Het is alweer een jaar geleden dat we de Nicolaaskerk hebben schoon 
gemaakt. Tijd voor een nieuwe ronde om de kerk fris te houden.   
Dus gaan we een schoonmaak ochtend organiseren op zaterdag 17 mei vanaf 
half 10. Met elkaar zullen we er een nuttige en gezellige ochtend van maken 
met koffie, thee en koek  
En u begrijpt dat vele handen zorgen voor licht werk. 
We zoeken mensen die ons willen helpen, graag aanmelden bij Elly Bolding via 
de mail: r.e.bolding@ziggo.nl   
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
CvK maanddoel april 2025 
In april zijn onze collecteopbrengsten voor de Cantorij. We zijn erg blij met de 
regelmatige bijdrage van onze eigen cantorij aan de erediensten. Een verrijking 
van de diensten en een prachtige bijdrage van eigen,  muzikale gemeenteleden. 
Ook de inzet van onze getalenteerde dirigent Esther de Vos stellen we op hoge 

mailto:r.e.bolding@ziggo.nl


prijs. Middels uw  bijdrage aan deze collectes kunt u uw waardering voor de 
cantorij tot uiting brengen. 
 
Uitgangscollecte 4 april is bestemd voor PKN Eredienst en kerkmuziek 
Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen zingen het liefst in 
hun eigen taal, woorden en teksten die vertolken wat zij denken of voelen. Wat 
zou de eredienst zijn zonder muziek. Met muziek en liederen staan we stil bij 
God en kunnen we onze gevoelens uiten van zorg en verdriet, maar ook van 
blijdschap, hoop en vertrouwen. De Protestantse Kerk steunt gemeenten met 
toerusting materiaal en organiseert bijeenkomsten voor predikanten, 
kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden. Met de opbrengst van deze collecte 
voor Erediensten en Kerkmuziek kan de PKN  gemeenten blijven ondersteunen 
om de muziek een goed plek te geven in de eredienst. 
 
            George de Roo 
  
WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
    
Samenzang op weg naar Pasen vrijdagmiddag 4 april 
In navolging van vorige jaren komt er weer een samenzang in de 40-dagentijd 
op weg naar Pasen. Op vrijdagmiddag 4 april komen we bij elkaar om opnieuw 
samen te zingen onder de bezielende leiding van Esther de Vos (cantor 
PancratiusCantorij) en Philine Coops (piano). Ds. Daan Bargerbos zal enige 
liturgische achtergronden toelichten. Vanouds zijn er prachtige liederen 
geschreven vooral voor deze periode in het kerkelijk jaar, waarbij voor velen de 
Mattheuspassion het hoogtepunt is. Iedereen is van harte welkom: 
zangervaring is geen voorwaarde, plezier in samen zingen wel. We zullen 
liederen zingen die voor iedereen toegankelijk zijn, met hier en daar ruimte voor 
wat uitdaging. 
 

Datum: vrijdagmiddag 4 april 2025 
Plaats: Pancratiuskerk Diever 
Tijd: 15.00-16.30 uur 
Kosten: €5,00 p.p. te voldoen bij de ingang. 

 

Een bijzondere meditatie begeleid met klankschalen 
De eerstvolgende meditatiebijeenkomst is op woensdag 9 april om 19.30 uur in 
het koor van de Pancratiuskerk in Diever.  
Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Hennie Zoer zal ons daarin 
begeleiden met klankschalen afgewisseld met een moment van stilte. De 
helende werking van de klankschalen en de stilte kan leiden tot een gevoel van 
innerlijke vrede en welbevinden. 
Je bent van harte welkom in onze mooie eeuwenoude kerk. We beginnen om 
19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te 
praten onder het genot van een kopje thee. Als je interesse hebt kun je je 



opgeven bij: Immy Zuidema telefoon: 0521-590089 en mail: 
immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en 
mail: jacominacoumou@gmail.com        
Kosten: vrijwillige bijdrage  
Hierna is er nog een meditatiebijeenkomst op woensdag 14 mei om 19.30 uur, 
ook in de Pancratiuskerk in Diever. 
 
Op woensdag 30 april om 10.00 uur is er weer de gespreksgroep ‘Zin in 
Ouderdom’ in de Nicolaaskerk in Dwingeloo. 
 
Woensdag 11 juni wordt er in Dwingeloo een loopmeditatie georganiseerd aan 
het eind van de middag. Nadere informatie volgt nog. 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Oproep voor onze kerken voor de Voedselbank Zuidwest Drenthe. 
In Westerveld zijn er op het ogenblik 20 gezinnen : 29 volwassenen en 26 
kinderen die gebruik maken van onze Voedselbank Zuidwest Drenthe. In 2024 
hebben we in totaal 50 verschillende gezinnen geholpen: 71 volwassenen en 
79 kinderen. 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad is, zetten vrijwilligers zich in om 
zoveel mogelijk houdbare producten te verzamelen. Als kerken werken we hier 
graag aan mee. In de hal van de Pancratiuskerk staat al geruime tijd een bak 
waarin we zoveel mogelijk houdbare producten verzamelen voor de 
Voedselbank. Sinds kort bieden we nu ook in de Nicolaaskerk deze 
mogelijkheid, u kunt  in de daarvoor geplaatste Oranje krat van de Voedselbank 
zoveel mogelijk houdbare producten doneren. Als voorbeeld denken we aan 
volgende lijstje: pakje/blik soep, pot/blik groente, pasta/rijst, blik vlees/vis, 
aardappelpuree, mix/saus voor pasta, houdbare zuivel, stroop, 
pannenkoekenmeel, houdbaar broodbeleg, wasmiddel, shampoo, deodorant,  
douchegel, tandpaste, schoonmaakmiddel.  
Daarnaast kunt u ons helpen door het sparen van Douwe Egberts 
Waardepunten!  Vorig jaar hebben we zoveel waardepunten kunnen 
verzamelen, dat we daarvoor van DE maar liefst meer dan 700 pakken koffie 
hebben ontvangen!  
Hoe werken we als Voedselbank:                                                                                                  
De Voedselbank Westerveld vormt samen met de voedselbanken van Meppel 
en Hoogeveen de Voedselbank Zuid West Drenthe. Het uitgiftepunt van de 
voedselpakketten bevindt zich in Havelte. De klanten, die tevoren uitvoerig 
gescreend worden, krijgen altijd tijdelijk hulp. Zij ontvangen om de 2 weken een 
pakket.   Vanuit het distributiecentrum in Meppel ontvangen we de grootste 
hoeveelheid voedsel. Uit onze eigen verzamelde voorraad vullen we het pakket 
aan zodat men een aantal complete maaltijden kan bereiden. Daarnaast zijn 
financiële giften bijzonder welkom voor o.a. het kunnen bekostigen van de vaste 
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lasten zoals de apparatuur, de vriezers en koeling, transportkosten en 
onderhoud.  

Namens de Diaconie Hervormd Diever Dwingeloo,  Willie Klaassen  
 
Deelname aan het Kerkasiel in het Open Hof, Kampen, 16 maart 2025 
Een groepje gemeenteleden uit de Brug-Es kerk en de Nicolaaskerk namen op 
zondagavond, 16 maart, deel aan het Kerkasieldienst in de Open Hof in 
Kampen. We sloten aan bij de Taizé dienst, geleid door een voorganger uit de 
Open Hof gemeente met prachtige muzikale begeleiding. We zongen veel met 
elkaar, er was bijbellezing met stiltemomenten. Daarna kwam er en grote groep 
gemeenteleden uit de Domkerk in Utrecht, voorganger Henk Stellingwerf. Het 
licht werd doorgegeven, en we volgden samen met hen de liturgie van de 
Domkerk. Onder orgelbegeleiding hebben we veel gezongen, luisterden we 
naar een overweging en verzamelden we onze gebedsintenties en konden dit 
persoonlijk uitspreken in het kringgebed. Het tafelgebed leidde ons naar het 
Heilig Avondmaal, het delen van brood en wijn, met muziek en stilte. Na de 
afsluiting werd het licht doorgegeven aan voorganger en gemeenteleden met 
gasten uit Meppel.    

 
Diaken zijn we allemaal  
Zorgen voor en omzien naar elkaar is niet alleen een taak van de diaconie, maar 
een opdracht voor ons allemaal. We zijn geroepen om elkaar bij te staan, zowel 
in materiële als in immateriële zin. De diaconie kan hierin een kartrekker zijn: 
een plek waar ideeën samenkomen en verder worden ontwikkeld. Maar samen 
geven we hier handen en voeten aan.  
Diaconaat krijgt gestalte door het verlenen van hulp en door initiatieven te 
ontwikkelen die mensen ondersteunen. We worden opgeroepen om oog te 
hebben voor armen, vreemdelingen, eenzamen, verslaafden en anderen die 
hulp nodig hebben. Dit begint bij iets heel eenvoudigs: elkaar de vraag stellen 
"Red je het wel?"  
Durven we deze vraag aan elkaar te stellen? Soms voelt het ongemakkelijk, 
maar het kan juist waardevolle gesprekken opleveren en zorgen voor 
onderlinge verbinding. Door oprecht te luisteren en betrokken te zijn, bouwen 
we samen aan een gemeenschap waarin niemand er alleen voor staat.  
Laten we dienstbaar zijn, dichtbij en ver weg. Want door te helpen en om te zien 
naar elkaar, geven we concreet vorm aan de Bijbelse boodschap.  
Diaken zijn we allemaal.  

Namens de diaconie, Martha Pluim  
 
 
 
 
 
 

 



COLLECTEN 
 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.  

Zondag  Diaconie*  Kerkr.  3e col.  Doelen  

23 febr. € 144 € 79,60    D: Voedselbank 

K: energiekosten 
 2 maart € 104,30 € 71,50  € 109,90 D: Lepra Stichting 

K: energiekosten 

3e: bed,bad,brood Kerk in Actie 

 9 maart € 111,10 € 62,55   D: PIT/Pro Rege 
K: energiekosten 

 16 maart € 97,45 € 67,50   D: Kerk in Actie Egypte huiselijk 

geweld 
K: energiekosten 

 23 maart € 105,45 € 93,10  D: Kliederkerk 

K: energiekosten 

  

* inclusief giften via de bankrekening.  

  

U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op  de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding 
van “Collecte Diaconie”.  
De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u 
overmaken op de bankrekening van het college van 
kerkrentmeesters:     CVK Herv. Gem. Diever-Dwingeloo  
NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van 
“Collecte CVK”.   Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-
code met uw smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor 
de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk 
geven.  
 
Zondag 6 april:  Kerk in Actie. De Kracht van Bijbelverhalen in de 
Golfstaten 
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is 
een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door 
de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, 
Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, 
maar willen wel graag meer leren over de Bijbel. Door storytelling, een 
interactieve bijbelvertelmethode, leren voorgangers een bijbelverhaal op een 
eenvoudige manier te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan daarna met 
elkaar in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het 



eigen leven. Ze putten kracht en hoop uit de verhalen. Dat helpt hen om vol te 
houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden. 
 
Zondag 13 april Project Chagos  
Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Brug-Eskerk, de Kapel 
Eben-Haëzer, de Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk is een project in Afrika. 
We begunstigen het Edulen ziekenhuis in Tanzania, een ziekenhuis, bedoeld 
voor de meer dan 90.000 leden van de Masai-stam, die anders van elke 
medische hulp verstoken zijn. Op de website van Stichting Chagos vindt u 
actuele informatie.  
Vandaag zijn er  vrijwilligers te gast in onze kerk. Zij gaan ons meer vertellen 
over dit project. Zij nemen ons mee naar Tanzania, en brengen ons op de 
hoogte van het mooie werk dat zij mede dankzij onze ondersteuning kunnen 
doen.  
 
Donderdag 17 april: Diaconaal Fonds Westerveld 
Samen met de andere kerken in Westerveld is een sociaal fonds gevormd 
waaruit éénmalige financiële bijdragen kunnen worden gegeven aan mensen 
die om één of andere reden tijdelijk “buiten de boot” vallen van de reguliere 
ondersteuning door de overheid. Voordat een bijdrage wordt gegeven wordt er 
altijd overleg gepleegd met de afdeling maatschappelijk werk van de gemeente 
Westerveld. Het Fonds wordt gevoed door de diaconieën van de deelnemende 
kerken in Westerveld. Om een verzoek voor een bijdrage te kunnen doen is 
lidmaatschap van één van de kerken beslist niet nodig. Het Fonds staat open 
voor alle inwoners van Westerveld. Afwisselend is een diaken van één van de 
deelnemende kerken voorzitter van een klein bestuur dat de verzoeken om 
ondersteuning toetst.   
 
Zondag 20 april: Kerk in Actie Paascollecte: Steun voor inwoners en 
ontheemde in Oekraïne  
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de 
oorlog blijven helpen.  
Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak 
in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma’s.   Met uw gift in 
de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie voor inwoners en 
ontheemden in Oekraïne.  
 
Zondag 27 april: Kerkasiel Kampen: Voorkom het uitzetten van de familie 
Babayants 
Waarom een Kerkasiel voor de familie Babayants? De belangrijkste reden 
waarom we vinden dat de familie Babayants niet uitgezet moet worden naar 
Oezbekistan is dat de kinderen hier ‘geworteld’ zijn. Ze leven inmiddels elf jaar 



in Nederland, de jongste twee zijn hier geboren, en alleen de oudste zoon heeft 
nog herinneringen aan zijn geboorteland. Dat ‘geworteld zijn’ betekent veel 
meer dan dat het zielig voor ze is om te worden teruggestuurd. Onderzoek heeft 
namelijk laten zien dat dit schadelijk is voor de kinderen. Zolang de dienst in de 
kerk voortduurt, en deze niet onderbroken wordt, zolang is de familie veilig. 
Daarom wordt er opgeroepen om deel te nemen aan deze dienst. Ook vanuit 
onze kerken gaan groepjes naar Kampen om aan de dienst deel te nemen. In 
de kerken liggen formulieren waarop je aan kunt geven wanneer je mee wilt. 
Ook met uw bijdrage kunnen we de diensten ondersteunen. Denk alleen al aan 
de reiskosten en natuurlijk energieverbruik.  
 
Vervoer Diever-Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122. 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 23 april 2025 inleveren bij email: 
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 2 mei, 30 mei en 4 juli 2025. 
 
AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activitiet 

1 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

2 april   10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

4 april  15.00-16.30 Liederen zingen op weg naar Pasen,                                                             
                                                        Pancratiuskerk 

4 april 20.00  Vrijwilligers avond, Nicolaaskerk 

8 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

9 april  19.30  Meditatieavond, Pancratiuskerk 

11 april  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

15 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

16 april  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

22 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

25 april  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

29 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

30 april  10.00-11.30 Gespreksgroep “Zin in ouderdom”,                         
                                                     Nicolaaskerk 

 



Bijbelleesrooster 
 

dinsdag 1 april Jesaja 56,1-8 

woensdag 2 april Jesaja 56,9-57,6 

donderdag 3 april Jesaja 57,7-13 

vrijdag 4 april Jesaja 57,14-21 

zaterdag 5 april Jesaja 58,1-5 

zondag 6 april Jesaja 58,6-14 

maandag 7 april Jesaja 59,1-8 

dinsdag 8 april Jesaja 59,9-15a 

woensdag 9 april Jesaja 59,15b-21 

donderdag 10 april Psalm 36 

vrijdag 11 april Deuteronomium 16,1-8 

zaterdag 12 april Deuteronomium 16,9-17 

zondag 13 april Lucas 19,29-40 

maandag 14 april Psalm 67 

dinsdag 15 april Psalm 41 

woensdag 16 april Lucas 22,1-13 

donderdag 17 april Lucas 22,14-65 

vrijdag 18 april Lucas 22,66–23,56 

zaterdag 19 april Psalm 82 

zondag 20 april Johannes 1,1-17 

maandag 21 april Psalm 105,1-22 

dinsdag 22 april Psalm 105,23-45 

woensdag 23 april Lucas 24,1-12 

donderdag 24 april Psalm 102,1-18 

vrijdag 25 april Psalm 102,19-29 

zaterdag 26 april Lucas 24,13-27 

zondag 27 april Lucas 24,28-35 

maandag 28 april Psalm 150 

dinsdag 29 april Deuteronomium 16,18–17,7 

woensdag 30 april Deuteronomium 17,8-20 

donderdag 1 mei Deuteronomium 18, 1-8 

vrijdag    2 mei  Deuteronomium 18, 9-22 

zaterdag 3 mei Johannes 10, 1-10 

 


